Boek Marcia Luyten: rode draad aan het leven van Jack Vinders!
Op 18 oktober a.s. in Parkstad Limburg Theater Heerlen vindt er een bijzondere boekpresentatie plaats door schrijfster
Marcia Luyten over:

Het Geluk van Limburg.

Centraal in dit boekwerk staat de glorie en neergang van de Nederlandse steenkoolindustrie beschreven en verteld
aan de hand van het leven van Limburgs grootste dialectzanger, Jack Vinders.

Toen Sjaakie geboren werd zei iedereen dat de knul perfecte handen had om onder de grond te gaan werken.

Hij groeide op als vierde generatie van een mijnwerkersgeslacht in Heilust, een mijnkolonie in Kerkrade
Uiteindelijk deed Sjaakie niet mee, want hij ging zingen en wilde onderwijzer worden.

Terwijl de ster: Jack Vinders rees, begon in de Heilust het verval.
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Marcia Luyten schetst in haar boek de glorie en ondergang van de Nederlandse steenkoolindustrie

aan de hand van een bewogen familiegeschiedenis.

Marcia Luyten, Jack Vinders en andere gasten waaronder Frans Timmermans en Pieter-Jan Hagens zorgen voor een
geanimeerde middag vanaf 14.00 uur met gesprekken, interviews en muzikale intermezzo's.

Ook U kunt hierbij aanwezig zijn !ll

Kijk voor info en kaartjes voor 10 euro per persoon bij:

Parkstad Limburg Theaters Heerlen

of bel met de uitbalie: 045-5716607

Na de presentatie kunt u natuurlijk in het bezit komen van het evtl gesigneerde boek "HET GELUK VAN LIMBURG"
voor de prijs van 20 euro

In de volgende nieuwsbrief aandacht voor: Jack Vinders.... de film 2 november.

Neem ook eens een kijkje op de vernieuwde website www.Jack Vinders.nl
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen gelieve dit kenbaar te maken via een mail
naar de webmaster: rovema-music@kpnmail.nl
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